10:00 | Robert Jansema [Jsselmuiden Pinksteren Pinkstercollecte
10:00 | Ds.J.W. vd Kamp Elburg Diaconie

09:30 | Bartv.'t Ende Kampen Heilig avondmaal | De Herberg
09:30 | Ds. L. van Aalst Mastenbroek Onderhoud

09:30 | prop. Jesse Holtland [Jsselmuiden Afscheid KND Kerk

09:30 |Bartvan 't Ende Kampen Tentdienst Open Doors Mark
09:30 | Mw. M. de Groot [Jsselmuiden Orgel

Van de kerkelijk werker

Als Jezus opnieuw verschijnt...

In Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 21 is het opvallend dat de beschreven discipelen weer vissers
zijn. Na alles wat ze met Jezus hebben meegemaakt, denkend aan Zijn woorden, wonderen, kruisiging
en opstanding, zijn de discipelen teruggekeerd naar hun werkzaamheden die ze hadden voordat ze
Jezus leerden kennen. Alsof ze niet goed weten hoe verder. Juist daar verschijnt Jezus opnieuw. Jezus
verschijnt niet in de tempel of tijdens een groot wonder, maar aan de oever van hun dagelijkse werk.
Dit is heel hoopvol voor ons. Jezus blijft ons zoeken waar we zijn, zelfs wanneer we zijn terugvallen in
oude patronen of onzekerheid. Hij veroordeelde de discipelen niet, maar vulde hun lege netten en
nodigt ons uit aan tafel. Zijn verschijning is niet alleen een bewijs van Zijn opstanding, maar ook een
liefdevolle roep om opnieuw achter Hem aan te gaan.

Ook wij kunnen soms terugvallen in het oude en vertrouwde. Maar juist daar wil Jezus ons opnieuw
ontmoeten en ons herinneren aan de roeping om Hem te volgen.

Hartelijke groet,

Willem ten Hove

Pastorale gemeente

Afsluiting Winterwerk

Op zondag 19 april mochten we samen de afsluiting van het winterwerk beleven in een mooie en
dankbare dienst. We kijken terug op een gezegende morgen waarin we het afgelopen winterwerk
mochten overdenken.

We willen iedereen die heeft meegewerkt van harte bedanken. Hierbij denken we aan de voorgangers,
organisten, oppasleiding, kindernevendienst, leiding van het winterwerk, vrijwilligers achter de
schermen, muzikale medewerkers, ondersteuning vanuit de kerkenraad, de commissies (0.a. VOG, de
kerstdienst en open dienst) en allen die op welke manier dan ook hebben geholpen. Dankzij jullie inzet
konden en mochten we als gemeente, in verbinding met elkaar en onze drie-enige God, samenkomen.
Bovenal zijn we dankbaar dat God ons ook dit seizoen heeft gedragen en verbonden. We hopen en
bidden dat de boodschap en de ontmoetingen uit het winterwerk nog lang mogen doorwerken in ons
dagelijks leven.

Tentdienst 2026
Ben je klaar voor de strijd?

Gelukkig heeft God in de Bijbel ons alles gegeven wat we nodig hebben om door het leven te gaan;
een helm, een borstpantser, schoenen, een zwaard, een riem en een schild.



Want wij hebben de strijd niet tegen viees en bloed. ..
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Bart van 't Ende zal voorgaan in de dienst en er komt een leuke band bij die de muziek verzorgd.
Marc van 't Oever gaat in Noord-Afrika een halve marathon lopen voor Open Doors. Daar zal hij wat
over vertellen en daar collecteren we ook voor.

We beginnen om half 11 en vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar en er is wat lekkers bij.

Twijfel je nog of je komt? Er komt ook nog een verrassing. Dus laat je verrassen.

Groet,
De tentcommissie
(Wessel, Klaas, Beatrix, Gerda, Annita)

Terugkijken met dankbaarheid

Na de afscheidsdienst van zondag 10 mei wil ik u en jullie graag hartelijk bedanken voor het warme en
waardevolle afscheid dat ik mocht ontvangen binnen de Hervormde Gemeente Kampereiland.

Ik kijk met veel dankbaarheid terug op de periode waarin ik als interim kerkelijk werker deel mocht
uitmaken van de gemeente. In het pastorale werk, de diensten, catechisaties, gemeenteavonden en
alle ontmoetingen onderweg heb ik veel betrokkenheid, openheid en verbondenheid ervaren.

Ook wil ik u en jullie bedanken voor de prachtige woorden, kaarten, attenties en cadeaus die ik heb
mogen ontvangen. Dat heeft mij en mijn gezin goed gedaan en we voelen ons hierdoor zeer
gewaardeerd.

Met een hartelijke groet en Gods zegen,

Willem ten Hove



